
Afscheidsviering van

Els Kroes

Maasland, vrijdag 31 oktober 2025
Aanvang: 10.30 uur

Heilige Maria Magdalenakerk



Zegening

Muziek: A few more miles - The Wanderer

Begroeting en woord van welkom

Lichtritus
	 Wij steken een kaars
	 een klein vuur, elk licht
	 een teken van warmte
	 dat jij verspreidde

De eerste kaars steken wij aan als herinnering aan 
Els, ze groeide op in een warm gezin met 8 broers 
en 6 zussen.

De tweede kaars steken wij op met een glimlach 
terugdenkend aan haar humor.

De derde kaars steken wij op als herinnering aan 
de geliefden en dierbaren die niet meer onder ons 
zijn en die nog steeds gemist worden.

De vierde kaars steken wij op voor de gezondheid 
van de bewoners van het Herman Frantsenhuis

De vijfde kaars steken wij op voor de medewerkers 
van het Herman Frantsen huis voor alle lieve zorg 
aan Els die zij gaven vele jaren lang.

De zesde kaars steken wij op als teken van 
dankbaarheid. Voor allen die haar tot steun zijn 
geweest.

Muziek: Halleluja - Nick Schilder



Gebed

Gedicht: 		  Afscheid

Als de dagen schaarser worden
en het afscheid nader komt
als de woorden gaan verstillen
en de laatste hoop verstomt

Als het donker langzaam invalt
en de tijd wordt ingekort
onvoorstelbaar, onafwendbaar
als elke dag zo kostbaar wordt

Als je de ander los moet laten
als je geen licht in het donker ziet
toch is Gods liefde dan rondom je
ook al besef je dat soms niet

Ook al ben je zó alleen
hij slaat zijn armen om je heen

Eerste lezing: 	 Herinnering

De dood is het uiterste,
zij die hier ligt heeft haar bestaan volbracht.
Wij zijn bedroef omdat wij niet meer 
met haar om kunnen gaan

Maar wij zijn dankbaar
dat haar lijden voorbij is
Wij zijn ook onder de indruk
dat haar leven nu is voltooid
Het leven en al zijn beweging

Wat is op dit uiterste ogenblik
het woord dat de dood tot ons spreekt?
Is het niet dit: dat het leven
ten volle geleefd dient te worden?
Dat je durft te geven
dat je durft te ontvangen.

Daarom willen wij ons vandaag herinneren
wat zij heeft ontvangen
wat zij heeft durven geven
aan zorgzaamheid, aan aandacht, aan liefde.

Heer God, in de waarheid van dit moment
danken wij U voor wie zij was en nog is,
en vragen wij U scheppend en leven gevend te blijven
ook in haar dood.

Muziek: Door de wind - Miss Montreal

Evangelielezing naar Johannes

Bij zijn afscheid zei Jezus tot zijn leerlingen: “met al wat ik jullie gezegd 
heb, heb ik gewoon mijn blijdschap willen overbrengen. Ik wil dat 
jullie gelukkig zijn in het leven. Ik heb voor jullie maar één opdracht: 
houd van elkaar en zorg voor elkaar zoals ik dat gedaan heb. Dat je 
in vriendschap leeft, kun je het beste duidelijk maken, door met het 
leven voor elkaar in te staan. Jullie zijn mijn vrienden als je ingaat 
op mijn Evangelie. Ik noem jullie geen dienaren of volgelingen, want 
deze weten niet wat hun baas of leermeester doet. Nee, ik noem 
jullie mijn vrienden, omdat ik geen geheimen voor jullie heb. Ik heb 
jullie alles verteld wat ik van God weet. Maar weet wel, van de liefde 
van God kun je alleen iets begrijpen als je liefde kunt opbrengen voor 
je medemens. ” Zo spreekt de Heer. Wij danken God.



Stilte

In Memoriam

Muziek: 	 Vanmorgen Vloog Ze Nog
				    Robert Long, Martine Bijl, Simone Kleinsma

Collecte

Muziek: 	 Roller Coaster - Danny Vera

Wegbrengen van het gedachteniskruisje

Muziek: 	 Ave Maria - Mirusia

Gedicht: 	 Jouw ogen

Als ik in jouw ogen keek,
zag ik een wereld van eenvoud, 	
liefde en verwondering.
Ik ben blij,
dat ik in jouw wereld mocht zijn.
Dank je wel dat ik jou mocht zien!

Dankwoord

Slotgebed

Muziek:  	 Time to say goodbye - Andrea Bocelli

Als laatste groet

Als de narcissen weer bloeien
en ik ben er  niet meer bij.

Zet er dan wat in een vaasje
en denk eventjes aan mij.

Als rozen staan te geuren
op het hoekje bij de muur.

Zie het als een ansichtkaartje
dat ik jullie stuur.

Als de herfstbladeren gaan kleuren
in een roestrood gouden gloed.

Luister naar het bladgeritsel
het zeg: “Dag! Het ga je goed!”

Als de roodborstjes weer komen
de winter vooruit gerend.

Strooi wat kruimels bij het boompje
aan die plek zijn ze gewend.

Straks komt er weer een nieuwe lente
door een draai aan het levensrad.

Ach ik wil alleen maar zeggen:
ik heb jullie zo ontzettend liefgehad.



Begrafenisverzorging Den Hollander
 Vlaardingen.


