Loof de Heer, o mijn ziel

O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert

Mijn adem stokt en mijn einde komt

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel

O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam (3x)

Dankgebed en Voorbede

Lied: Weerklank 514

1. Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij
stijgt mijn gebed tot U:
Wees mij nabij!
U, die mijn leven kent,
heeft zich niet afgewend.
Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij.

3. Heer, als het duister daalt,
angst op mij valt,
legt u een hand op mij,
die nooit ontvalt.
U, die mijn geest begrijpt,
weet wat mijn hart aangrijpt.
Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij.

2. Groet mij het morgenrood,
ben ik alleen,
lijkt zelfs het ochtendlicht
nacht om mij heen,
U, die mijn honger stilt,
heeft mij als mens gewild.
Nader mijn God, bij U,
steeds naderbij.

4. Nader, mijn God, bij U,
steeds naderbij
leef ik in Christus’ naam,
U bent nabij.
En als mijn einde wacht,
draagt U mij door de nacht
nader, mijn God, tot U,
nader tot U.

1.

Zegen

Jobban tiéd, Uram,
Jobban tiéd!

Bar sulyos a kereszt
Erzem sebét.

Bar kénnye, kinja van,
Ez légyen jelszavam:
Jobban tiéd, Uram,
Jobban tiéd!

. Es bar a keskeny ut

Meredek is,

De megis Mennybe jut,
Dicsfénybe visz.

Dicsé angyalsereg

Int ottan, hogy legyek
Jobban tiéd, Uram,
Jobban tiéd!

2. Az dlom s éj utan

Kel Gjra fény,

Uj hévvel a kovet

Megéldom én.

igy leszek bajba’ még, Uram,
Jobban tiéd, Uram,

Jobban tiéd!

. Ha majdan szarnyain

Lelkem repdl,

Tul csillag szazain
Haza kerdl,

Meglesz fékincse még,
Hogy lészen a tiéd,
Jobban tiéd, Uram,
Jobban tiéd!

Theo wordt uitgedragen - muziek: ‘Canon in D’ van Johann Pachelbel

e

De begrafenis zal aansluitend plaatshebben op begraafplaats Holy,
Olmendreef 150 in Vlaardingen.

Op de begraafplaats
Al lopend naar het graf wordt er in het Hongaars gezongen: God zij met ons tot wij
elkaar weer ontmoeten. Hij zal ons leiden op Zijn liefelijke paden uit genade. God zij met
ons tot wij elkaar weer ontmoeten. Als we elkaar hier niet meer ontmoeten, dan wel
daarboven in Jezus armen. God zij met ons tot wij elkaar ontmoeten.

Geloofsbelijdenis
Stilte

Peter Szabd - broer van Erzsébet - zingt: Amazing grace.

Onze Vader

Begrafenisverzorging Den Hollander

Orde van dienst

voor de afscheidsdienst die voorafgaat
aan de begrafenis van

Theo van Everdingen
18 februari 1956 - 28 april 2026

op woensdag 6 mei 2026 om 13.30 uur
in Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 474
in Vlaardingen.

Voorganger: ds. G.J. van Meijeren
Organist: Hans Treurniet




Theo wordt binnengedragen - muziek: ‘History maker’ van Delirious S
&
Aansteken van de kaars - door Zoé en Aris
Welkom en Opening
Lied: Weerklank 242
1. Samen in de naam van Jezus 2. Heel de wereld moet het weten
heffen wij een loflied aan, dat God niet veranderd is.
want de Geest spreekt alle talen En zijn liefde als een lichtstraal

en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

doordringt in de duisternis.

‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

In Memoriam
- Erzsébet en Janka - moeder en dochter
- Ds. Arpad Szabd - broer van Erzsébet, zwager van Theo
Teamleden van de Alpha-cursus
Huib Eijkelenstam - vriend
Cor Spee - kerkenraad wijkgemeente Grote Kerk

Kinderlied: Kinderopwekking 185
De Here zegent jou de Here zegent u
en Hij beschermt jou en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinthe 13 - Carola Stijnen
" Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde
niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal.
2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al
bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had
ik de liefde niet, ik zou niets zijn. ® Al verkocht ik mijn bezittingen omdat
ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te

worden verbrand - had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. * De liefde is
geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon
en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat
zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, © ze verheugt zich niet
over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze,
alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. & De liefde zal nooit
vergaan. Profetieén zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis
verloren gaan - ¢ want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.
9 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. ' Toen ik nog
een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als
een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
2 Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar
straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal
ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. ® Dit is wat blijft: geloof, hoop
en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Korinthe 13 in het Hongaars - ds. Arpad Szabd

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szdlok is, szeretet pedig nincs bennem,
olyannd lettem, mint a zengd érc vagy peng6 cimbalom. Es ha préfétalni is
tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bdlcsességnek birtokaban
vagyok, és ha teljes hitem van is, ugyhogy hegyeket mozdithatok el,
szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. Es ha szétosztom az egész
vagyonomat, és testem tlizhalalra szanom, szeretet pedig nincs bennem:
semmi hasznom abbol. A szeretet tlirelmes, jésdgos; a szeretet nem
irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik
bantéan, nem keresi a maga hasznat, nem gerjed haragra, nem réja fel a
rosszat. Nem orlll a hamissagnak, de egyUtt 6riil az igazsaggal. Mindent
elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltlir. A szeretet soha el nem
mulik. De legyen bar préfétalas: el fog toroltetni; legyen nyelveken vald
szoélas: meg fog szlinni; legyen ismeret: el fog tordltetni. Mert téredékes az
ismeretlink, és téredékes a profétalasunk. Amikor pedig eljon a tokéletes,
eltoroltetik a toredékes. Amikor gyermek voltam, Ugy szoltam, mint
gyermek, gy éreztem, mint gyermek, Uugy gondolkoztam, mint gyermek;
amikor pedig férfiva lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most
tlkor altal homalyosan latunk, akkor pedig szinrél szinre; most téredékes az
ismeretem, akkor pedig Ugy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az
Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e harom; ezek kdzUl
pedig a legnagyobb a szeretet.

Lied: Opwekking 599

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment

en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.

Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

En wat je ook doet,

zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.

En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Refrein:

Kom tot de Vader,

kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar,
wanneer jij komt.

En wat je ook doet,

zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.

En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

(Refrein 2x)

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Overdenking
Lied: Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker

Mijn dag begint met een lied voor U

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel

O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid



