Samen te strijden in woord en in werk.
En zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,

als uw kerk, die waarachtig wil zijn. .
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, Dankdienst
als een volk, dat juist daarvoor

door U apart is gezet.

Vol van uw liefde, genade en kracht,

als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

die voorafgaat aan de begrafenis van

Wil Borsboom - Muis

Zegenbede

Uitleidend orgelspel: De Heer is mijn Herder 18 juli 1938 17 september 2025

Wij verzoeken u de familie in stilte te volgen.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in het
uitvaartcentrum naast de begraafplaats.

op vrijdag 26 september 2025 om 13.30 uur
in de aula van begraafplaats Holy

in Vlaardingen

Voorganger: drs. Engel Leune
Organist: Jolanda Zwoferink

Begrafenisverzorging Den Hollander
Vlaardingen.



Inleidend orgelspel: Ik heb de vaste grond gevonden

Welkom, groet, votum, genadeverkondiging

Adieu
Je bent niet dood.
De Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in zijn glanzend huis;
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu, want je bent veilig thuis!
Je bent niet dood.
Je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet.
God zal je geven een onbegrensd geluk
in onbegrensde tijd.
Je bent niet dood.
Maar ach, ik zal je missen
zoals een mens de meest geliefde mist.
De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen
en ik geloof:
God heeft zich niet vergist.
(Nel Benschop 1918-2005)

Lied: Er Is Een God Die Hoort

Vreugde of blijdschap droefheid of smart
Er is een God er is een God

Stort bij Hem uit o mens toch uw hart

Er is een God die hoort

Ga steeds naar Hem om hulp en om raad
Wacht niet te lang ‘t is spoedig te laat

Dat niet door twijfel ‘t hart wordt verstoord
Er is een God die hoort

God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal
Heer van het al Heer van het al

Hij droeg vernedering smaad zonder tal
Heerser van ‘t gans heelal

Want onze Schepper koning der aard’
Heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard
Ga dan naar hem nu ‘t morgenlicht gloort
Hij is de God die hoort

Gebed

Van oost tot west van zuid tot noord
Mens zegt het voort mens zegt het voort
Wordt ‘s Heeren liefde alom gehoord
Mensenkind zegt het voort

Dwaal niet in ‘t duister ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op hem is gericht
Jezus is ‘t eeuwig licht

Bijbellezing:Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad,

dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heefft.

Lied: Al de weg leidt mij mijn Heiland

Al de weg leidt mij mijn Heiland
Wat verlangt mijn ziel dan meer
Zou ik immer aan Hem twijf’len
Die mij voortleidt keer op keer
Zoete troost en zaal’ge vrede
Heb ik steeds op Zijn bevel

‘K Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel

‘K Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel

Al de weg leidt mij mijn Heiland
Troost geeft Hij tot in de dood

Als ik zwak ben in beproeving

Sterkt Hij mij met ‘t hemels brood

Als mijn schreden soms gaan wank’len
En mijn ziel van dorst versmacht

Geeft Hij mij het levend water

En vernieuwt mijn levenskracht

Geeft Hij mij het levend water

En vernieuwt mijn levenskracht

Al de weg leidt mij mijn Heiland
Door al ‘t aardse stormgebruis
En volkomen vreugde wacht mij
In het zalig Vaderhuis

Als ‘k mijn kroon die Hij zal geven
Aan Zijn voeten nederleg

Zal mijn lied voor eeuwig wezen
“Jezus leidde m’ al de weg”

Zal mijn lied voor eeuwig wezen
“Jezus leidde m’ al de weg”

Overdenking Liefde en geloof

Lied: Mijn Jezus ik hou van U

Mijn Jezus ik hou van U
Ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
Die ik had verdiend

De grote Verlosser

Mijn Redder bent U

‘k Heb van U gehouden
Maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus ik hou van U
Want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
Een wond in uw zij

Voor mij de genade

Een doornenkroon voor U
‘k Heb van U gehouden
Maar nooit zoveel als nu

Ik zal van U houden

In leven en dood

En ik wil U prijzen
Zelfs dan in mijn nood
Als ik kom te sterven
Dan roep ik tot U

‘k Heb van U gehouden
Maar nooit zoveel als nu

Als ik in uw glorie

Uw eeuwigheid kom

Dan buig ik mij voor U

In uw heiligdom

Gekroond met uw heerlijkheid
Zal ‘k zingen voor U

‘k Heb van U gehouden

Maar nooit zoveel als nu
Maar nooit zoveel als nu

Dankgebed en voorbede
Herinneringen
Lied: Heer’ wat een voorrecht

Heer, wat een voorrecht

om in liefde te gaan,

schouder aan schouder

in uw wijngaard te staan,

samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor

door U apart is gezet.

Vol van uw liefde, genade en kracht,

als een lamp, die nog schijnt in de nacht.



