Orde van dienst

voor de rouwdienst die voorafgaat
aan de begrafenis van

Cornelia de Vries — Koole

op vrijdag 1 mei 2026 om 13.30 uur
in de kerkzaal van Salem
te Ridderkerk

K
salem

wonen met zorg

Voorganger:
Pastor-geestelijk verzorger J.J. van Haeften

Organist: R. van der Giessen




Inleidend orgelspel

]

Votum
In memoriam
Zingen: Psalm 56:5

5. Ik roem in God; ik prijs ‘t onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv’ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
Mjj bijstand boodt, en ‘t onheil af zoudt wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.

Schriftlezing: Exodus 28:33 - 38

“3, En aan zijn zomen zult gij granaatappelen maken van hemelsblauw en
van purper en van scharlaken, aan zijn zomen rondom, en gouden schelletjes
rondom tussen dezelve. * Dat er een gouden schelletje, daarna een granaatappel
zij; wederom een gouden schelletje, en een granaatappel, aan de zomen des
mantels rondom. ¥ En Aéron zal denzelven aan hebben om te dienen; opdat
zijn geluid gehoord worde, als hij in het heilige, voor het aangezicht des
HEEREN, ingaat, en als hij uitgaat, opdat hij niet sterven. ** Verder zult gij een
plaat maken van louter goud, en gij zult daarin graveren, gelijk men de zegelen
graveert: DE HEILIGHEID DES HEEREN. %’ En gij zult dezelve aanhechten met
een hemelsblauw snoer, alzo dat zij aan den hoed zij; aan de voorste zijde
des hoeds zal zij zijn. 3* En zij zal op het voorhoofd van Aéron zijn, opdat
Adron drage de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israéls
zullen geheiligd hebben, in alle gaven hunner geheiligde dingen; en zij zal
geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn, om henlieden voor het aangezicht des
HEEREN aangenaam te maken”.

Gebed

Meditatie: Exodus 28:35

“En Adiron zal denzelven aan hebben om te dienen; opdat zijn geluid gehoord
worde, als hij in het heilige, voor het aangezicht des HEEREN, ingaat, en als
hij uitgaat, opdat hij niet sterven”.



Thema: “De hogepriester niet gezien, maar toch gehoord”.

1. De hogepriester draagt buiten;
2. De hogepriester draagt door;

Tussenzang: Psalm 89:7

7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand’len, HEER, in ‘t licht van ‘t Godd’lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ‘t lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

3. De hogepriester draagt binnen.
Dankgebed
Zingen: Psalm 45:7

7. Straks leidt men haar in statie, uit haar woning,
In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning;
Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet,
Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet.
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,
De vreugde voén, die afstraalt van haar wangen,
Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof,
Ter bruiloft treén in ‘t koninklijke hof.

Zegenbede uit de Avondzang

Uitleidend orgelspel: Psalm 45:7

De begrafenis zal plaatshebben op de begraafplaats Vredehof,
Lagendijk 114 te Ridderkerk.

Wij verzoeken u de familie op de begraafplaats in stilte te volgen.



Begrafenisverzorging Den Hollander
Vlaardingen.



